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Naam kind:……………………………  

 

Deze middag ging het verhaal over: De wonderlijke visvangst en Petrus 

De discipelen zijn na het sterven en de opstanding van de Heere Jezus bij het meer van Galilea. 

Jezus heeft beloofd dat Hij hen daar weer zal ontmoeten. Petrus is er ook. Kort geleden heeft hij 

drie keer gedaan alsof hij Jezus niet kent. Toch houdt hij veel van Jezus, daarom is hij er toch bij. 

De mannen besluiten te gaan vissen, maar de hele nacht vangen ze niets. Als het licht wordt, 

horen ze vanaf de oever iemand vragen of ze wat te eten hebben. Het is een onbekende Man die 

zegt dat ze het net eens aan de rechterkant van de boot moeten uitgooien—een opdracht die 

voor vissers heel vreemd klinkt. Normaal moet het net altijd aan de linkerkant van de boot 

overboord.  

Toch doen ze het, en al heel snel zit het net zó vol dat ze het bijna niet omhoog krijgen. Dan 

herkent Johannes ineens dat de Man Jezus is. Petrus springt het water in om zo snel mogelijk bij 

Jezus te zijn. Op de oever heeft Jezus al een vuurtje met brood en vis klaar. Toch vraagt Hij of ze 

iets van hun vangst willen brengen. Er blijken 153 grote vissen in het net te zitten, en het net is 

niet eens gescheurd. 

Samen eten ze met Jezus. Na de maaltijd stelt Jezus Petrus drie keer dezelfde vraag: ‘Heb je Mij 

lief?’ Dit doet Petrus denken aan de drie keer dat hij had gedaan alsof hij Jezus niet kende. Maar 

drie keer mag hij nu zeggen dat hij wél van Jezus houdt. Jezus vergeeft hem helemaal en geeft 

hem de taak om voor Zijn volgelingen te zorgen. Tot slot zegt Jezus: “Volg Mij.” Dat betekent dat 

Petrus moet doen wat Hij vraagt. Dit zegt Jezus ook tegen ons: ‘Volg Mij’. Hij wil dat we Hem 

gehoorzaam zijn.  

 

De leertekst is Johannes 21 : 16   -   Jezus zei: Heb je Mij lief? 
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 _    _    _     _    _        _   _    _   _  :       _    _    _    _         _    _    _  
 

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (3 december) inlevert op de club, dan krijg je 

een extra spaarpunt! Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een extra punt! 


